
 

Feierstunde in Kirchseeon op 21 juni 2025 

Jezus komt, ben je klaar – Anja Schraal 

Geliefde hemelse Vader, die hier in ons midden staat, U hebt ons opnieuw samengeroepen. U 
hebt Uw schaapjes weer verzameld en om U heen geschaard. Dit zijn de kinderen van Uw liefde, 
die zich op weg hebben begeven, niet alleen met het verstand, maar die hebben erkend dat het 
een weg van het hart is en dat U, lieve Vader, in onze harten woont en dat U de enige Weg, de 
Waarheid en het Leven bent: Jezus Christus. 

En zo zijn wij met een hart vol verlangen hierheen gekomen. Verlangen naar Uw Woord, waarin 
de Geest van Waarheid en Liefde waait en onze harten diep raakt. Ja, U raakt Uzelf in ons, en 
de adem van Uw liefde reikt in onze harten en ontsteekt het vuur dat U in ons hebt gelegd. De 
kleine vlam, die steeds groter en sterker is geworden in ons, die al schijnt en ons de weg verlicht 
die wij mogen gaan aan Uw zijde, hand in hand en hart in hart. 

En U hebt Uw Naam en Uw Woord uitgeroepen over deze aarde en hebt gezegd en zegt: „O 
jullie mensen van deze aarde, Ik roep jullie, Ik ben gekomen om jullie te leiden naar het rijk van 
de liefde. Ik ben gekomen om alle duisternis, alle duisternis en alle nood te verlossen. Jullie 
hoeven alleen de deur voor Mij te openen, te geloven dat Ik God ben, de Almachtige, en Mij toe 
te laten in jullie zielen. Dan heb Ik toegang, dan kan Ik werken in en om jullie heen en jullie leiden 
en sturen door deze wereld, door dit dal, waar jullie ooit naartoe zijn gegaan om Mij hier te 
dienen, om hier het kindschap van God te verwerven. 

En dat is niet eenvoudig, Mijn kinderen, het is een steile weg, het is een doornige weg, de 
vergoddelijking van de ziel is niet iets wat je er zomaar even bij doet, het is een levensopgave 
die al jullie zielenkrachten vraagt. Al jullie moed en al jullie vertrouwen, die Ik in jullie heb gelegd, 
moeten jullie Mij teruggeven, en in deze overgave leven dat Ik jullie hemelse Vader ben en dat Ik 
jullie te allen tijde leid, stuur en bescherm – overeenkomstig jullie vertrouwen en jullie liefde voor 
Mij. 

Dit zijn de woorden die Ik steeds weer spreek: vertrouwen, overgave, het vaste geloof dat Ik Mijn 
kinderen altijd in het oog houd, dat Ik alles weet. Ik ken jullie diepste gedachten, Ik ken jullie 
angsten, jullie pijnen, jullie nood, Ik weet alles – en dat alles laat Ik toe; niet omdat Ik graag het 
lijden van Mijn kinderen aanschouw, maar alles wat gebeurt, is een daad van goddelijke 
barmhartigheid: de voorbereiding van de ziel, opdat jullie ooit kinderen van Mijn huis kunnen zijn, 
opdat jullie kunnen binnengaan in Mijn hemelen, die Ik voor jullie heb opgericht en voor zovelen 
die na jullie zullen komen en voor zovelen die vóór jullie zijn gekomen en die nu ook hier in deze 
ruimte kijken, jullie broeders en zusters. Ja, opnieuw heeft de hemel zich geopend en 
neergedaald naar deze plek, waar Ik sta. 

En terwijl jullie door dit donkere dal gaan, houd altijd in gedachten dat jullie uit vrije wil hierheen 
zijn gekomen met de bede: ‘Lieve Vader, laat mij naar deze aarde gaan, ik wil U dienen in dit 
donkere dal, ik wil een licht van Uw liefde zijn, ik wil alles op mij nemen voor U, want ik hou zo 
veel van U, mijn God en Vader.’ 

Zo waren jullie woorden, Mijn kinderen. En zij die Mij nog niet als Vader kenden, die neerdaalden 
uit de sterrenwerelden, hebben zich op weg begeven om Mij hier als Vader te erkennen. Jullie 
kenden Mij misschien ook als de grote Geest, als de God in het ontoegankelijke Licht. En nu zijn 
jullie op weg om Mij in persoon te ontmoeten – en jullie hebben Mij al ontmoet en ontmoeten Mij 
in de Geest van het Woord, dat Ik ben als persoonlijke God in Jezus Christus. En samen met Mij 
gaan jullie voor eeuwig Mijn rijk binnen. 



Maar de hemel, Mijn kinderen, moeten jullie al op deze aarde verwezenlijken, want waar jullie 
ooit naartoe gaan, wanneer jullie je lichamen verlaten, dat is de ruimte waarin jullie nu al staan: 
jullie sfeer, waarin jullie ziel zich bevindt, dat is jullie hiernamaals. En wanneer jullie je lichamen 
afleggen, wordt deze sfeer zichtbaar om jullie heen en dan zijn jullie op de plek die jullie 
bewustzijn vormt op het moment van de dood, waar jullie hart is en waar jullie liefde is – daar 
gaan jullie naartoe, Mijn kinderen. 

Daarom zeg Ik: de verwezenlijking van de woonstad in de hemel moet al op deze aarde 
plaatsvinden. Hier en nu scheppen jullie je eigen hemel, waarin jullie dan mogen binnengaan – 
samen met Mij. En daarom is het zo belangrijk om in dit aardse leven alles in te zetten om dit te 
verwezenlijken. Alles wat in de materie gebeurt, is een instrument voor de verwezenlijking van 
het levensplan dat jullie mee naar deze aarde hebben gebracht. Al het andere dat om jullie heen 
gebeurt in de wereld, de zorgen om werk, familie, geld, gezondheid, dat dragen jullie met je mee, 
maar dat alles dient om jullie dichter bij Mij te brengen, steeds dichter bij Mijn hart, om uiteindelijk 
binnen te gaan in Mijn liefde. Daarom zijn jullie hier gekomen. Dit is de enige reden van jullie en 
alle bestaan op deze aarde: de bevrijding van de goddelijke vonk in jullie, de wedergeboorte in 
de Geest van Mijn liefde. 

En jullie zeggen: ‘Er is nog zoveel kwaad en zonde in mij, lieve Vader, ik kan niet zien dat ik dit 
doel bereik. Ik heb zoveel gedachten in mij die mij van U scheiden. Er is nog zoveel duisternis 
hier, zoveel pijn ook. Hoe kan ik dan zeggen: “Ik heb de hemel in mij” … lieve Vader, ik zie hem 
niet.’ 

En dan zeg Ik: Mijn kind, jouw ernst, jouw goede wil en jouw oprechtheid zijn voor Mij genoeg. Ik 
wil zien dat je je inspant en moeite doet en jouw weg serieus neemt en ook Mijn woorden serieus 
neemt en in daden omzet, de naastenliefde, dat alles wil Ik zien. Maar jouw voltooiing bewerk Ik. 

Ik zal jou voltooien, Mijn kind. Jij bereikt een zekere mate van voltooiing door jouw inspanning. 
Maar Ik heb ooit gezegd: meer dan halverwege kom Ik je tegemoet, en zo doe Ik en zo heb Ik al 
gedaan. Ik ben jullie meer dan halverwege tegemoetgekomen op de weg waar jullie nu staan en 
gaan. Ik reik jullie Mijn hand, Ik reik jullie Mijn Woord; grijp het aan en maak het levend in jullie. 

Ja, deze wereld is inderdaad een gevangenis waarin jullie zijn gegaan. Jullie hebben een 
lichaam aangenomen, jullie zijn geestelijke wezens, gevangen in een zwaar en breekbaar 
lichaam en in dat lichaam moeten jullie over deze aarde gaan en dat lichaam bezorgt jullie op 
allerlei manieren moeilijkheden. Maar de gevangenis waarin jullie je bevinden, heb Ik allang 
geopend. Ik heb de brug gebouwd van de materie naar de geest – in jullie. Dat kunnen jullie niet 
zelf, Mijn kinderen, die brug bestaat al, jullie hoeven er alleen maar overheen te gaan, door de 
geopende deur op de brug, waarop Ik sta en jullie met open armen opwacht. 

Hoe was het destijds met Petrus. Hij zat gevangen in een kerker, gebonden in ketens. Toen zond 
Ik een engel – een engel is een gedachte van Mij –, deze maakte de ketens los, opende de 
kerkerdeur en de muren van de gevangenis verdwenen, en Petrus kon vrij en blij eenvoudig uit 
die gevangenis stappen. En zo, Mijn kinderen, bewerk Ik het ook bij jullie en heb Ik het al 
bewerkt. En een ander beeld: zoals Ik eens riep: Lazarus, kom uit je graf! zo roep Ik ook jullie 
toe. Iedere naam noem Ik en zeg: Mijn zoon, Mijn dochter, kom uit je graf! En nog een ander 
beeld is de opstanding, die Ik in jullie heb gelegd door Mijn opstanding. 

En zo is alles voorbereid. Ik heb alles voor jullie gedaan, Mijn kinderen, opdat jullie je doel 
bereiken. Ik ben klaar en jullie zijn het ook. En zo vormen wij een gemeenschap in gereedheid 
voor de vereniging in de liefde, die Ik heb gevormd en leid en stuur. Deze kleine kudde, die 
steeds groter wordt, en de leden van deze kudde, de harten van de leden, worden steeds meer 
vervuld van Mijn liefdesgeest. En deze eenheid van liefde is al een stukje hemel op deze aarde, 
waarin Ik jullie heb geplaatst. 



Zo zien jullie: jullie staan al met één been in de hemel. En Ik zei toch: jullie zullen voltooid 
worden in Mijn genade. En dan is het helemaal niet meer zo ver en zo veel en zo zwaar, 
wanneer alles is voorbereid en wanneer Ik voltooi. Blijf daarom altijd in deze liefdestrouw aan Mij. 
Geef Mij jullie harten. Geef Mij ook jullie slechte gedachten, Ik reinig ze en geef ze jullie terug. 
Geef Mij jullie ongeduld, dan plaats Ik jullie in de ruimte van de eeuwigheid, waarin geen tijd jullie 
dringt. 

En zo is het iets wonderbaars. Maar veel van Mijn kinderen hebben nog niet begrepen wat er nu 
eigenlijk gebeurt hier op deze aarde. Deze bijzondere tijd van Mijn wederkomst, die Ik heb 
aangekondigd. Al 2000 jaar geleden zei Ik: Ik zal wederkomen en deze aarde reinigen en Mijn 
rijk van vrede oprichten. Nu is het zover. En jullie, Mijn kinderen, zijn precies in deze tijd 
binnengegaan met het bewustzijn dat het zo is. 

De herinnering werd verhuld en toch zeg Ik het jullie nu en hier in deze ruimte: jullie zijn 
geroepen om Mij in deze tijd te dienen en samen met Mij dit rijk op te richten. Eerst in jullie 
harten en daaruit dan in de wereld. 

Laat daarom niemand van jullie zichzelf te gering achten met de woorden: ‘Mijn Vader, ik voel mij 
niet waardig om een arbeider in Uw wijngaard te zijn. Wat moet ik dan voor U doen?’ Want dan 
zeg Ik: Mijn kind, Ik heb jou geroepen. Elk kind dat hier in deze ruimte is, heb Ik geroepen, en elk 
kind met verlangen naar Mij in het hart overal. 

Ja, om een heel bijzondere en specifieke reden heb Ik jullie geroepen en gezonden. Misschien is 
jouw taak om in de geestelijke wereld te werken, alleen door gebed, in stilte je met Mij te 
verbinden en samen met Mij te bidden. En uit de woorden van dat gebed vormt zich een golf van 
licht, die ver reikt in de wereld. En een ander kind stel Ik in het woord, zodat het Mijn liefde 
verkondigt en ook Mijn wederkomst. En weer een ander kind werkt alleen door naastenliefde in 
de kleine omgeving – ook dat is een apostel van Mijn liefde. En alles samen vormt Mijn lichaam. 
En wanneer al Mijn kinderen volledig voorbereid zijn, zal dit lichaam met elkaar verbonden 
worden. Wat nu nog los is, wordt een eenheid. En dat ben Ik in jullie en door jullie. Dat is Mijn 
wederkomst. En zij die hun hart volledig voor Mij hebben geopend, die hun liefde volledig in Mij 
hebben verwezenlijkt, zullen Mij ook zien in Mijn geestelijk lichaam, aan hen zal Ik Mij tonen in 
Mijn geestelijk lichaam, zoals Ik nu hier sta. 

Samuel: Jezus toont zijn wonden. 

Zo zal Ik dan tegenover jullie staan, en dan zullen jullie ook de diepte van deze wonden 
erkennen … wat ze betekenen. Wat het betekent dat Ik dit werk heb volbracht – voor ieder van 
jullie afzonderlijk. En dan zal Ik Mijn armen wijd openen en jou in Mijn armen nemen, Mijn zoon 
en Mijn dochter. Dan ben je thuis. Amen.” 

ExGerWolf: Virtus solis - https://www.youtube.com/watch?v=o6BU2DvAB_s 

Jezus spreekt: “Als hemelse Vader is het voor Mij een behoefte om Mijn liefde te openbaren, om 
Mijn kinderen te tonen hoezeer Ik van hen houd. Net zoals ook een aardse vader of moeder de 
behoefte heeft om hun kinderen in de armen te nemen, te houden en te wiegen, te strelen, en 
het ouderpaar zich goed voelt in de aanwezigheid van hun kinderen. En zo gaat het ook met Mij. 
Maar het zijn er zo weinig op deze aarde die Ik om Mij heen kan en kon verzamelen. En nu ben 
Ik bij jullie en verzamel jullie om Mij heen. En toch is het ook zo dat Ik jullie daarbij niet alleen 
liefdeswoorden kan schenken, maar ook ernstige woorden moet overbrengen, opdat jullie de 
belangrijkheid en noodzaak van deze incarnatie op aarde erkennen. Steeds weer benadruk Ik 
het en steeds weer zeg Ik het met klem, hoe belangrijk het is om aan Mijn hand te gaan, de 
wereld los te laten, je af te wenden van de dingen waarmee de wereldmensen zich graag 
bezighouden – want jullie leven een ander leven. 

https://www.youtube.com/watch?v=o6BU2DvAB_s


Trouw zijn aan Mijn liefde is het hoogste gebod. En jullie trouw bepaalt Mijn trouw aan jullie. De 
mate van jullie trouw bepaalt de mate van Mijn trouw, waarin Ik jullie kan leiden en sturen, waarin 
Ik toegang heb tot jullie sfeer, tot jullie aardse omgeving. Dit alles wordt bewerkstelligd door de 
liefde voor Mij. En deze liefde, Mijn kinderen, is niet altijd zo eenvoudig te openen. 

Wanneer jullie gejaagd en belast door de tijd gaan, lijkt Mijn liefde vaak ver weg en onbereikbaar. 
En dan zeg Ik, en Ik heb jullie deze woorden al vaker gegeven, spreek deze steeds weer: ‘Jezus, 
ik hou van U. Jezus, mijn liefde en mijn leven en mijn alles, ik hou van U.’ Wanneer jullie deze 
woorden spreken, Mijn kinderen, dan zullen jullie in jullie harten een warmte voelen opstijgen, 
zullen jullie voelen hoe jullie hart zich opent. 

En dan zullen de gedachten die jullie belasten van jullie wijken. Dan zullen jullie een vrijheid in 
jullie ziel voelen, een onbezorgdheid, wanneer de liefde die jullie hebben opgeroepen en 
waarvoor jullie je openstellen, jullie van binnenuit doordringt. En deze woorden en deze liefde 
nemen jullie dan uit de tijd en plaatsen jullie in een vrede die de wereld niet kent, in een 
losgelatenheid van alle zwaarte, van alle lijden, van alle pijn. 

‘Jezus, mijn liefde en mijn leven.’ Deze woorden, Mijn kinderen, zijn voor jullie de toegangspoort 
tot Mijn hart. En hier ontmoeten wij elkaar in deze omarming, die geen woorden kent; ja, dat is de 
woordloze ruimte, waar alleen de ziel van het woord te begrijpen is. De schil van het woord kan 
daar niet bestaan, je kunt niet uitspreken wat er dan gebeurt. Je kunt het alleen voelen en 
ervaren, deze ontmoeting met God. Dat is iets wonderbaars, om dit al hier op aarde in het 
lichaam te mogen beleven. 

Maar Ik spreek ook de ernstige woorden die jullie nodig hebben, waarin Ik de waarschuwing geef 
dat jullie je van Mij kunnen afwenden. Ja, Ik heb jullie vrijgemaakt, de demonische invloeden 
kunnen jullie niet meer zo benaderen zoals ze de mensen van deze wereld benaderen en 
verleiden. Ik heb jullie in het licht van de waarheid geplaatst en jullie kunnen het gevaar 
herkennen dat van de duisternis uitgaat – in waakzaamheid herkennen jullie de leugen die deze 
wereld regeert. 

Wat jullie nog ontbreekt en wat jullie kan schaden, Mijn kinderen, zijn de dingen die jullie zelf niet 
willen loslaten. De macht van de gewoonte bindt jullie aan het verleden. Maar het verleden heeft 
geen plaats in Mijn tegenwoordigheid. Laat daarom deze gedachten los. Geef Mij wat jullie 
meedragen uit de tijd die jullie hebben doorleefd. Dat alles moeten jullie laten. Er moet een 
nieuwe mens gevormd worden in Mijn liefde, waarin geen plaats is voor al die rommel … de 
onnodige ballast waaraan jullie je vastklampen, moeten jullie loslaten. 

In deze vrijheid moeten jullie gaan, opdat Ik jullie verder kan leiden. Want nu is de tijd gekomen 
waarin de geesten opnieuw gescheiden zullen worden – ook onder Mijn kinderen. Er zijn er die 
zich krampachtig vastklampen aan hun oude mens, en er zijn er die erkennen: ‘Ja, lieve Vader, ik 
zie dat dit en dat mij van U verwijderd houdt. Ik erken wat mij bindt aan de materie en waardoor 
ik niet kan binnengaan in Uw geest. Help mij alstublieft om dat los te laten, opdat ik vrij word voor 
U.’ 

Mijn kinderen, dit is een zeer ernstige zaak. Deze stap nu te zetten in deze tijd, want de tijd 
dringt. Alles zal zich overhaasten – en daarom moeten jullie vrij zijn voor Mijn liefde, ook omwille 
van jullie zelf, opdat jullie stand kunnen houden in de gebeurtenissen die nog op jullie afkomen in 
deze wereld. Dat zal niet eenvoudig zijn. Maar jullie mogen niet binnengaan in de ruimte van 
wanhoop, waarin veel mensen zullen belanden. Jullie moeten vrij blijven, vrij in Mijn liefde 
bewegen in de duisternis die nu de mensheid opslokt. 

Daar moeten jullie het licht zijn en een voorbeeld in geloof, opdat de mensen erkennen en 
zeggen: ‘Ja, waarom is deze mens zo vreugdevol in het aangezicht van de dood? Waarom heeft 
deze mens geen angst voor deze ziekte of voor deze oorlog? Waarom heeft hij altijd een 



vreugdevol hart en een vrede die ik voel?’ Zo moeten jullie zijn, Mijn kinderen, wanneer de nood 
over deze aarde komt en ook in dit land bij jullie arriveert. En dan zullen velen denken: ‘Ik wil ook 
die vrede hebben.’ In de nood waarin zij zich dan bevinden, grijpen zij naar elke strohalm, en 
daar ben Ik ook een strohalm door jullie heen. 

En zo is dit het ene deel van de voorbereiding, de ernst en de noodzaak die Ik jullie nu heb 
meegedeeld. En aan de andere kant is het de vreugde van de liefde, waarin Ik jullie plaats en die 
Ik jullie betuig als jullie hemelse Vader in Jezus Christus. Deze twee componenten moeten 
samenwerken. En de liefde alleen heeft de kracht om deze ernst zo in liefde te verwezenlijken 
dat beide één worden. Zodat jullie samen met Mij, in Mijn liefde, over deze aarde bewegen, als 
een rots in geloof, standvastig in elke verleiding; en dat jullie je niet meer ergeren aan de 
mensen van deze wereld en wat hier gebeurt, maar alles zien met Mijn ogen, met de ogen van 
barmhartigheid, maar ook met de ogen van de noodzaak van de nood. Want de nood is ook een 
instrument van Mijn barmhartigheid. En wanneer een oorlog komt, zullen veel mensen bidden; 
wanneer een plaag komt, die werkelijk velen zal wegvagen, dan hebben jullie Mijn bewustzijn 
nodig om in alles stand te houden. 

En daar zijn deze bijeenkomsten ook voor. Want het woord dat Ik hier spreek, gaat ook de 
wereld in en bereikt en raakt veel van jullie broeders en zusters. Dit is de voorbereiding van Mijn 
leger, het is voor al diegenen die Mijn lichaam vormen in deze tijd. Amen.” 

Amazing Grace - https://www.youtube.com/watch?v=AtteRD5bBNQ 

 

Samuel geistige Schau: Jezus’ spirituele visie 

Achter ieder van ons staat een beschermengel met de armen gekruist voor de borst. (Ik heb 
gevraagd naar de betekenis van deze houding. De engel zegt: In dit geval betekent het dat wij 
onze harts liefde in het verborgene voor de wereld leven.) Hun blikken zijn gericht op Jezus, die 
hier in het midden staat en nu rondgaat, ieder van ons de handen op het hoofd legt en Jezus 
spreekt: “Mijn zoon, Mijn dochter, Ik hou van je. Ik zegen je, Ik geef je kracht en moed. Ik open 
de liefde van je hart nu nog een beetje verder, opdat de straal die jouw hart met Mijn hart 
verbindt, sterker wordt en de kracht krijgt dat geen duisternis en geen demonische macht deze 
straal meer kan vernietigen, maar dat wij een eenheid blijven, zowel individueel met jou, Mijn 
zoon, Mijn dochter, als ook deze broederlijke gemeenschap onderling, die Ik heb geschapen. En 
niet alleen deze, maar velen op deze aarde heb Ik in de straal van Mijn barmhartigheid geplaatst, 
opdat alles één wordt, zoals het ook in de hemel één is. 

Wees, Mijn vrienden, dat jullie met beide benen stevig op deze aarde staan en jullie aardse 
incarnatie niet verloochenen, en toch neemt jullie hart jullie al mee naar Mijn rijk, zodat jullie ook 
al bewoners zijn van Mijn liefde en Mijn hemel. En zo leven jullie al in twee werelden, ook al zijn 
jullie je daar niet van bewust. Dit bewustzijn van twee werelden … voorlopig is het nog zo dat het 
geen eenheid is, maar dat jullie heen en weer gaan tussen deze twee werelden. Maar het moet 
zo worden dat het één wereld is, dat jullie je in de sfeer van de hemel op deze aarde bewegen 
en werken in volmaakte eenheid met Mij. Dat is het doel, dit al in dit aardse leven te 
verwezenlijken. 

Ja, jullie zijn nog onvolmaakte kinderen van Mijn liefde. En toch, als Ik niet steeds deze straal 
van barmhartigheid op jullie zou richten en niet deze geduld en deze coulance met jullie zou 
hebben, zou geen mens ooit het verheven doel van vergoddelijking bereiken. Daarom ben Ik een 
coulante God. Veel van wat jullie doen, wat niet goed is, veeg Ik weg, neutraliseer Ik en vernieuw 
Ik jullie in deze straal van genade en barmhartigheid – steeds opnieuw, elke dag opnieuw zuiver 
Ik het verleden voor jullie – geef het aan Mij. 

https://www.youtube.com/watch?v=AtteRD5bBNQ


Ja, jullie mogen je altijd in jullie onvolmaaktheid bewegen in Mijn liefde. Ik heb aan het kruis alles 
voor jullie gezuiverd. Alle onvolmaaktheid heb Ik voor jullie gedragen. Alles wat jullie nu nog 
verkeerd doen, ook nog aan leugens of wat het ook is in onbedachtzaamheid, dat alles heb Ik 
voor jullie gedragen en verzoend. Ik houd niets tegen jullie, want alles is gedragen. Ik schrijf jullie 
zonden in het zand en de zee van Mijn barmhartigheid spoelt eroverheen en wist jullie zonden 
uit, maakt ze onzichtbaar. 

In Mijn ogen zijn jullie altijd rein en vrij. Zo zie Ik jullie, zo behandel Ik jullie, zo ga Ik met jullie om. 
Dat ben Ik, God – Ik ben liefde. Ik kan niet anders dan liefhebben. Dat is Mijn wezen: liefde. En 
zo ook jullie, want jullie zijn voortgekomen uit deze liefde. Ook jullie zijn in jullie diepste wezen, in 
jullie goddelijke persoonlijkheid, de zuiverste goddelijke liefde: Mijn kinderen. Amen.” 

ExGerWolf: Wanneer Jezus wederkomt 

https://www.youtube.com/watch?v=LlFVp2mIsG4 

Harry vertelt over zijn dood, zijn ervaringen in het hiernamaals en zijn terugkeer naar het 
aardse leven. 

Hier is een link naar een van zijn video’s op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=8x4z3k74z6g 

Lieve hemelse Vader, wanneer U deze bijeenkomsten oproept, zegt U ook altijd dat wij al onze 
verzoeken aan U mogen voorleggen. En ieder van ons draagt een verzoek in zijn hart … of 
meerdere. Een verzoek voor onszelf, iets in ons dat wij niet kunnen overwinnen. Een zwakte die 
ons al de hele weg vergezelt, die wij met U en naar U toe gaan, die wij niet kwijtraken en die ons 
vaak bijna tot wanhoop drijft. Of een verzoek voor een medemens, voor een familielid, een 
goede vriend, waarbij wij zien: deze mens draagt een zware last en ons hart is vol medelijden 
voor hem. En zo dragen wij allen een bepaalde zorg in ons, die wij nu, lieve Vader, aan U willen 
overgeven, in dit moment van eeuwigheid dat U hier en nu opent. 
En U zegt dat wij onze verzoeken niet hardop hoeven uit te spreken, maar U zegt ook: “Mijn 
kinderen, jullie kunnen jullie verzoeken hier ook hardop uitspreken en dat is goed. Dan horen 
jullie broeders en zusters ook dit verzoek en wordt het gedragen door vele harten en met de 
kracht van vele zielen.” Zo zij het nu, Mijn kinderen, of jullie nu zachtjes of hardop spreken, Ik 
ben klaar. Open jullie en toon jullie, als jullie de behoefte hebben om een last nu bewust aan Mijn 
hart te leggen. 

Mijn kinderen, Ik ben het altaar waarop jullie je zorgen neerleggen. Ik ben de vlam op het altaar 
waarin jullie je zorgen leggen. Ik ben de macht en de kracht die alles verandert, die alles ten 
goede leidt. En daarom is het zo belangrijk om ook dit geloof te hebben, dat het gebeurt. Maar 
het gaat niet om tijd en vergankelijkheid, maar alleen voor het eeuwige leven gebruik Ik Mijn 
kracht en word Ik werkzaam. Alles wat tijdelijk is, wordt geleid naar het eeuwige leven en niet 
terug naar het tijdelijke. Zo dient alle tijd uiteindelijk de eeuwigheid. En weet dus: jullie 
verzoeken, jullie voorbeden en jullie wensen neem Ik allemaal op in Mijn liefde. Maar het effect 
en het resultaat is geen kind van de tijd, maar een vrucht voor de eeuwigheid. 

Wees daarom niet ongeduldig en twijfel niet wanneer een voorbede niet onmiddellijk vervuld 
wordt, maar blijf altijd in vertrouwen en geduld. Ja, wanneer Mijn kind Mij om iets vraagt, hoor Ik 
het altijd en neem Ik elk verzoek aan en op. Maar als Ik een verzoek met tijd zou vervullen, zou 
die wens opgeslokt worden door de vergankelijkheid van de materie. En zo mag het niet zijn. 
Alles moet geleid worden naar het eeuwige leven. En zo zijn jullie verzoeken vaak ook ‘slechts’ 
de zaden die jullie planten in Mijn liefde. Ja, elk woord en elke gedachte die jullie denken en 
spreken in medelijden voor een mens, is een gedachte en een woord voor de eeuwigheid en niet 
voor de tijd. Zo betuig Ik jullie Mijn liefde, open Ik Mijn hart voor jullie, opdat jullie weten dat jullie 
verzoeken Mij belangrijk zijn, en dat Mijn vreugde erin ligt dat Mijn kinderen gelukkig zijn – maar 

https://www.youtube.com/watch?v=LlFVp2mIsG4
https://www.youtube.com/watch?v=8x4z3k74z6g


voor de eeuwigheid en niet voor de tijd. Alles wat nu gebeurt op deze aarde dient de eeuwigheid, 
zowel in het kleine persoonlijke, in de kleine ruimte van het gezin, als in het geheel, in de 
globaliteit van deze aardewereld. 

Als er een genezing moet plaatsvinden, een ziekte moet verdwijnen, als Ik een kruis van iemand 
neem omdat die persoon het niet meer nodig heeft, dan is het goed. En als Ik het laat, is het ook 
goed, want het dient de ontwikkeling en de bevrijding van de ziel. En zo kunnen jullie altijd met 
een blij gemoed door het leven gaan in het bewustzijn: eigenlijk is alles goed, want alles dient de 
voltooiing, zowel in het kleine als in het grote. En zo heb Ik nu al jullie verzoeken in Mijn hart 
opgenomen, vol vreugde dat jullie Mij vertrouwen schenken, het vertrouwen dat Ik de macht heb 
om dingen te bewerkstelligen. Geloof het vast, dan zal het gebeuren. Maar de tijd is van Mij. 

Ik heb de macht over alles. Satan is slechts een dienaar, een instrument dat Ik uiteindelijk 
gebruik, opdat Ik kinderen van Mijn liefde schep. Kinderen die zich vrij kunnen bewegen in Mijn 
liefde. Goden aan Mijn zijde – dat moeten jullie worden. Dat is het doel. Verheug jullie dus, Mijn 
kinderen. Vreugde en liefde zijn één. Ware vreugde bestaat alleen in de liefde voor Mij en met 
Mij – en ware liefde brengt altijd vreugde in het hart. En zo weten jullie dat jullie in de juiste liefde 
voor Mij staan, wanneer jullie hart vol vreugde is, zelfs in nood, in het bewustzijn dat Ik over alles 
waak en dat alles onder Mijn wil staat. Amen.” 

We lezen over de wijsheid van Jarah uit het Grote Evangelie van Johannes 

Jarah wordt gevraagd hoe zij eigenlijk bidt, omdat haar gebeden zo’n diepte hebben en zo 
vervuld zijn van liefde. Daarop zegt zij: 

“Ik breng al mijn gedachten en gevoelens in de diepste diepte van mijn hart, waar de liefde voor 
God thuis is. Daardoor krijgt deze heilige liefde als het ware voedsel, zoals wanneer je droog, 
licht ontvlambaar hout legt op een stille gloed die niet meer vlamt. Het hout zal de stille gloed al 
snel aanwakkeren, zodat deze kleine vlammetjes begint te produceren; deze vlammetjes zullen 
dan spoedig het hout grijpen, en daarop zal het geheel overgaan in de helderste vlammen, en 
het zal dan overlicht en volledig levenswarm worden in het hart. Pas dan spreekt de daardoor 
ontwaakte godgelijke geest in het hart: 

‘O Gij, mijn heilige Vader in de hemelen! Laat Uw naam geheiligd worden! Kom met Uw 
vaderliefde tot ons, arme zondaars vol dood en nacht! Laat Uw enige heilige wil geschieden hier 
op deze Uw aarde zoals in al Uw hemelen! Als wij gezondigd hebben tegen Uw eeuwige, heilige 
orde, vergeef ons dan die dwaasheid en heb geduld en genade met ons, zoals ook wij geduld en 
genade hebben met hen die zich op enige wijze tegen ons hebben vergrepen! Laat niet toe dat 
wij in onze vleselijke zwakheid boven onze kracht door de wereld en de duivel verzocht worden, 
maar verlos Gij ons door Uw grote genade, liefde en erbarming van de duizenden kwaden 
waardoor onze liefde voor U, o heilige, grote, lieve Vader, vertroebeld en verzwakt zou kunnen 
worden! Als wij honger en dorst hebben, geestelijk en lichamelijk, geef ons dan, Gij goede, lieve 
Vader, naar Uw heilige oordeel, wat wij dagelijks nodig hebben! Aan U alleen al mijn liefde, alle 
eer en alle lof, eeuwig, eeuwig!’ 

Zie, dat noem ik bidden, maar dit bidden heeft pas waarde voor God wanneer eerst in alle diepte 
van het hart op de beschreven manier de liefde voor God in lichte en warme vlammen is 
overgeslagen door de vereniging van alle gedachten en gevoelens in het goddelijke centrum van 
het hart; als deze voorhandeling ontbreekt, is elk gebed met louter, nog zo mooie woorden, voor 
God een gruwel en wordt het niet gezien en niet gehoord. 

Want God in Zichzelf is een Geest en moet daarom in de geest van de liefde en in het helderste 
licht van de waarheid aanbeden worden. – Begrijp je nu wat bidden in de volste waarheid 
betekent naar mijn inzicht en mijn verstand? 



Wie God de Heer boven alles liefheeft, zal snel en gemakkelijk ontwaken; maar wie Hem met het 
verstand zoekt om Hem te liefhebben, pas wanneer hij Hem met het verstand echt stevig heeft 
gevonden, die heeft zichzelf een grote en zeer vergeefse taak opgelegd, waarmee hij in deze 
wereld nooit het gewenste doel zal bereiken.” 

 

Samuel: 

Dus dat betekent dat als wij alleen met ons verstand bidden, zonder de liefde van ons hart, ons 
gebed eigenlijk weinig of geen effect heeft, want het bereikt de Vader niet. Alleen wanneer wij 
met harts liefde bidden, met en in innige liefde voor Jezus Christus, hebben onze gebeden de 
kracht die Hij ons als Godskinderen belooft en toespreekt. 

Ik vind dat deze woorden heel goed passen, die ons helpen in de liefde te komen: 

“Jezus, mijn liefde en mijn leven, Jezus, ik hou van U” 

… waarbij ons bewustzijn naar het hart reist. En wanneer wij dan onze verzoeken uitspreken of 
onze woorden tot Jezus zeggen, komen ze uit het hart. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. 
Maar als wij alleen met ons verstand spreken of uit een plichtsbesef bidden, waarbij het hart niet 
meegaat met de voorbede, dan is het effect niet aanwezig zoals het eigenlijk zou kunnen zijn. 

ExGerWolf: Jezus, Uw kracht 

https://www.youtube.com/watch?v=zA-48CU8ovg 

Jezus spreekt: 

“Ja, Mijn kinderen, Mijn woord is leven en licht en liefde, en met deze woorden, waarmee Ik 
vandaag deze bijeenkomst heb geopend, met deze woorden van liefde uit Mijn hart sluit Ik nu 
deze gemeenschap van liefde hier in deze ruimte af. Maar weet: jullie zijn van hart tot hart met 
elkaar verbonden, en geen ruimte in deze tijd kan jullie scheiden. 

De gemeenschap van Mijn kinderen heeft een grote betekenis voor deze tijd en daarom: als jullie 
van mening verschillen over bepaalde gebeurtenissen in deze wereld of over bepaalde 
geestelijke omstandigheden, blijf dan in liefde met elkaar. Laat geen kind zich boven een ander 
stellen, maar beweeg jullie op het fundament dat Ik voor jullie heb bereid: de naastenliefde – en 
dat Ik altijd Degene ben in jullie midden, tot Wie jullie gaan en bidden wanneer duisternis 
binnensluipt, wanneer jullie het gevoel hebben dat iets niet klopt in jullie omgeving, in jullie sfeer, 
of tussen jou en je broer of zus. Ga dan naar Mij, trek je kort terug in de stilte, ga naar je hart en 
toets je gedachten samen met Mij – en dan is het weer goed, want Ik breng alles in balans, Ik 
schep licht, Ik schenk jullie altijd weer verloren liefde. Maar daarvoor moeten jullie bereid zijn om 
in deze houding van deemoed te staan, die de ruimte schept die ik nodig heb in en om jullie 
heen. 

En zo is het ook met de ruimte die jullie Mijgen als jullie iets loslaten in deze wereld. Deze vrije 
ruimte van je ziel vul Ik met Mijn Geest, zoals water stroomt in een lege ruimte. En dat is een 
prachtig gevoel, wanneer je iets hebt losgelaten, wanneer je een vrije ruimte in de ziel hebt 
geschapen, wanneer je een last hebt afgeworpen, en dan trekt Mijn vrede in deze vrije ruimte. 
Wie dit al heeft ervaren, kan getuigen van deze vrijheid van het ware loslaten. 

En nog een woord over naastenliefde. Heb ook hen lief die jullie niet goed gezind zijn, en 
veroordeel ook niet hen die deze wereld in het verderf willen storten. Ik ben de Rechter, jullie zijn 
degenen die Mijn liefde moeten verspreiden – ook in gedachten. Oordeel daarom niet, maar laat 
het aan Mij over. Alleen Ik weet wat gedaan en gelaten moet worden, alleen Ik weet hoe elke ziel 
behandeld moet worden. Aan jullie heb Ik de liefde toevertrouwd en niet het oordeel. 

https://www.youtube.com/watch?v=zA-48CU8ovg


„En zo, Mijn kinderen, besluit Ik deze dag. Ik zegen jullie, Ik ga met jullie mee naar 
buiten, de wereld in. Als jullie Mij toelaten, ben Ik altijd bij jullie; elk moment van jullie 
leven ben Ik bij jullie. Jullie hoeven je daar alleen maar bewust van te worden, jullie 
hoeven slechts Mijn tegenwoordigheid binnen te treden, want voor jullie ben Ik reeds 
gekomen. Amen.“ 

 

 


